RELIGIEUZE STRATEGIE. 

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

1 Johannes 4:1 – HSV


Het religieuze dogma van de New Age wordt vertegenwoordigd door leiders van geheime genootschappen, waartoe behoren de vrijmetselaars en rozekruisers, groepen als Lucis Trust en Wereldburgers en sekten als Scientology, Summit Lighthouse, Erhard Seminar Training, enz. 


Het overheersende dogma van zulke groepen is de geestelijke vernieuwing van de mensheid, die vooral stoelt op de vereniging van alle religies en op een algemeen geloof in de aangeboren goedheid van de mens. Volgens het New Age-denken moet de mensheid zichzelf verheffen tot een hoger, nieuw bewustzijn en de goddelijke vonk in zichzelf herkennen, en daarmee aan haar ‘gevallen’ natuur ontkomen.
Als dit gebeurt, zeggen de aanhangers, kan de wereld een nieuw niveau bereiken, waar vrede en broederschap overheersen. 


Summit Lighthouse gaat daarbij zover dat ze als leerstelling propageren: "Speciaal de verloren gegane leringen van Jezus, waardoor we de sleutels weer in handen krijgen om uit dezelfde bron te putten". (Natura ‘88) 

We moeten ons bewust zijn, dat als eenmaal de grondslag voor een wereldbeheersing gelegd is, de Newe Age-leiders zullen trachten al de terreinen te overheersen. De realisering van dit doel is in zicht. Tweemaal reeds, in 1982 en aan het eind van 1986, kwamen de New Agers in actie om door middel van Maitreya hun wereldwijde koninkrijk te vestigen, maar werden zij teleurgesteld. Maar de volledige openbaring van hun satanische heerschappij kan niet oneindig uitgesteld worden, en als christenen moeten we ons wapenen tegen hun bedrog.
