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GODS PLAN MET ISRAËL EN DE VOLKEN 

1. Israël opnieuw een staat (1948) 

De terugkeer van Israël na bijna 2000 jaar is uniek in de wereldgeschiedenis. Voor veel gelovigen is 

dit niet alleen politiek, maar profetisch: 

• Ezechiël 36–37: terugkeer naar het land 

• Jesaja 11: herstel uit de volken 

• Amos 9: “Ik zal hen planten in hun land…” 

Dat Israël vanaf dag één in conflict kwam met zijn buren past in het patroon dat de profeten 

schetsen: het land is omstreden tot het einde. 

2. Gog en Magog en de geestelijke coalitie 

Gog en Magog vormen een duivelse coalitie die Israël wil vernietigen. Dit sluit aan bij Ezechiël 38–39. 

We lezen hier o.a.: 

• Rusland als bewapener van vijandige naties 

• Islamitische landen die “dood aan Israël” roepen 

• De herhaalde pogingen om Israël te verzwakken of te verdrijven 

Dat is een herkenbare lezing binnen veel profetische tradities. Bovendien zien we hier 

een  historische parallel met de ‘Endlösung’ — het doel is identiek: uitroeiing. 

3. De grote afval 

De woorden van Jezus (Matt. 24, 2 Thess. 2) staan in verband met: 

• een religieus systeem dat teruggaat tot Babel 

• samenwerking tussen religie en wereldpolitiek 

• een valse vrede die Israël zal misleiden 

Dat is een klassieke eschatologische lijn: de afval is niet seculier, maar religieus. Het gaat om een 

systeem dat zich voordoet als licht, maar duisternis is. 

4. Israël en de valse vrede 

Israël zal meegaan in een valse vrede en de antichrist aannemen. Dat sluit aan bij: 

• Daniël 9:27: “een verbond voor één week” 

• Johannes 5:43: “Gij zult een ander aannemen” 

Na 3,5 jaar komt de breuk, en dan roept Israël in nood Yeshua haMashiach aan. Dat is het moment 

waarop volgens Zacharia 12–14 het overblijfsel wordt gered. 

5. Valse profeten en misleiding 

We worden gewaarschuwd voor: 

• valse apostelen 
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• valse vrede 

• misleiding van zelfs de uitverkorenen 

Dat is precies de toon van Mattheüs 24 en Openbaring 13. Ook hier geldt weer dat profetie vóór de 

geschiedenis komt — een belangrijk inzicht. 

6. Het overblijfsel van Israël 

De nadruk ligt voortdurend op het eeuwige verbond: 

• Abraham → Isaak → Jakob → Israël 

• God bewaart een overblijfsel omwille van Zijn Naam 

Dat is Romeinen 9–11 in een notendop. 

7. Koninkrijkstaal in plaats van systeemtaal 

Het is goed om te onderscheiden: 

• Bekering is voor mensen, niet voor systemen 

• Wedergeboorte is noodzakelijk om het Koninkrijk te zien 

• Wie niet wedergeboren is, komt op de weg van het beest 

Dat is Johannes 3 en Kolossenzen 1:13. 

8. De zegels, schalen, bazuinen en de vier paarden 

De gebeurtenissen in Openbaring in volgorde: 

• witte paard → antichrist 

• daarna de andere paarden 

• daarna de oordelen 

Dit houdt veband met de “benauwdheid van Jakob” (Jeremia 30:7) 

9.  Hoe bidden in de eindtijd?: 

• Jezus leerde ons bidden: “Uw Koninkrijk kome” 

• Niet: “Heer, red Israël”, maar: “Heer, laat Uw wil geschieden” 

• Israël is inbegrepen in dat Koninkrijk 

• En allen die Zijn verschijning liefhebben 

Dat is een nuchtere, Bijbelse correctie die veel mensen missen. 

Samengevat: 

Dit is een volledige eindtijdtheologie in één doorlopende lijn  overeenkomende met de Schrift. 

 

Jur van Calkar 


