De Schrift laat zien dat de tweede komst van Christus geestelijk parallellen heeft met Zijn eerste komst. Niet omdat de gebeurtenissen identiek zijn, maar omdat de reactie van Israël en de geestelijke dynamiek vergelijkbaar zijn.


1. Zoals bij Zijn eerste komst: eerst blindheid, daarna herkenning

Bij Zijn eerste komst herkende Israël zijn Messias niet. Jesaja 53:3 zegt: “Hij was veracht… wij achtten Hem niet.”


Maar bij Zijn wederkomst gebeurt het tegenovergestelde:
• Zacharia 12:10: “Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.”

• Romeinen 11:25–27: de verharding is tijdelijk; uiteindelijk zal “geheel Israël zalig worden.”


De herkenning komt omdat Hij hun de ogen opent. Niet door menselijk inzicht, maar door goddelijke openbaring.


De pseudo‑messias komt eerst

De Schrift is duidelijk dat de komst van de ware Messias voorafgegaan wordt door de komst van een valse messias.


2. De pseudo‑messias (antichrist) als voorafschaduwing

Jezus zelf waarschuwde:
• Johannes 5:43: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen.”


Paulus bevestigt dit:
• 2 Thessalonicenzen 2:3–4: de mens der wetteloosheid moet eerst geopenbaard worden.

• Openbaring 13: Israël en de wereld worden misleid door een pseudo‑messias die tekenen doet.


De tragiek is dat Israël eerst de verkeerde zal omarmen, voordat het de ware Messias herkent.


Het oordeel begint bij Israël
“in Israël begint het oordeel en ook de scheiding” is volledig in lijn met de profetische lijn.


3. Oordeel begint bij het huis van God

Petrus zegt:
• 1 Petrus 4:17: “Het oordeel begint bij het huis van God.”

In de eindtijd betekent dit:
• Israël wordt als eerste geconfronteerd met de pseudo‑messias.
• Israël wordt als eerste geoordeeld (Zacharia 13:8–9).
• Israël wordt als eerste gezuiverd en hersteld.


4. De scheiding binnen Israël

Jezus spreekt over een scheiding tussen:
• gelovigen en ongelovigen (Matteüs 24:40–41)
• ware en valse herders (Johannes 10)
• het gelouterde derde deel en het ongelovige deel (Zacharia 13:8–9)

De wederkomst brengt dus scheiding, oordeel én herstel.


5. Uiteindelijk: Israël zal Zijn Messias herkennen

De profeten zijn unaniem:
• Ezechiël 36–37: God geeft Israël een nieuw hart en een nieuwe geest.
• Zacharia 12–14: Israël rouwt, wordt gereinigd en hersteld.
• Romeinen 11: de verharding wordt weggenomen.


De herkenning van de Messias is een geestelijk werk van God zelf.


Samengevat
• De wederkomst van Christus lijkt geestelijk op Zijn eerste komst: eerst blindheid, daarna herkenning.
• Israël zal Zijn Messias herkennen omdat Hij hun de ogen opent.
• Voor Zijn komst verschijnt eerst de pseudo‑messias, die velen misleidt.
• Het oordeel begint bij Israël en brengt scheiding, loutering en uiteindelijk herstel.
• De profetieën eindigen niet in oordeel, maar in verlossing en nationale bekering.


Israël Chai!
Shalom!
