1. Zonder Messias geen vrede

De Schrift is glashelder: vrede komt niet door geopolitiek, maar door de Vredevorst.
• Jesaja noemt Hem Sar Shalom.
• Zacharia zegt dat Zijn voeten op de Olijfberg zullen staan.
• Paulus zegt dat Hij “onze vrede” is.

Alles wat mensen bouwen zonder Hem, stort vroeg of laat in. Dat geldt voor Israël, voor de volken, en voor ons persoonlijk.


2. Israël buiten Christus blijft in strijd

Het is een diepe Bijbelse waarheid:
• Er is een verharding over een deel van Israël (Rom. 11:25).
• Niet iedereen wil zich laten redden door Hem die zij doorstoken hebben (Zach. 12:10).
• Daarom blijft er strijd, verwarring en verdeeldheid.

Maar die verharding is tijdelijk. God heeft Zijn volk niet verstoten — Hij werkt naar Zijn eigen plan toe.


3. De wereld praat over politiek, maar God spreekt over het Lam

In veel gesprekken — talkshows, analyses, panels — staat van alles centraal:
• ideologie
• veiligheid
• geopolitiek
• dreiging
• economie


Maar niet de Man die de zonde van de wereld droeg. Niet het Lam dat de boekrol opent. Niet de Koning die terugkomt om te regeren.

En dat is precies waarom die gesprekken leeg voelen: ze missen het hart van Gods verhaal.


4. Jezus heeft ons al gezegd wat er komt

Hij liet ons niet in het duister:
• oorlogen en geruchten van oorlogen
• verdrukking
• misleiding
• verharding
• liefde die verkilt
• Jeruzalem als steen die alle volken zwaar valt


Maar Hij zei ook:
“Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en hef uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij.”

Dat is geen angsttaal, maar taal van hoop!

5. De kern van de Bijbelse boodschap

Als Christus niet centraal staat, missen we de essentie. 

Zonder het kruis is er geen vrede — niet voor Israël, niet voor de wereld. 

Profetie is geen politiek commentaar, maar Gods reddingsplan.

En dat is precies de toon van de profeten én van Jezus zelf.
