God redt wie Hem aanroept
1. Romeinen 10:13 — God redt wie Hem aanroept
“Al wie de Naam van de Heer aanroept, zal behouden worden.” Redding is niet voor de sterke, de vrome of de geslaagde mens, maar voor ieder die roept. De deur staat open voor iedereen die zich tot Jezus wendt.


2. Jesaja 30:18‑21 — God wacht om genadig te zijn

God ziet het onwillige hart van Israël, maar Hij geeft niet op. Hij wacht, Hij verlangt, Hij onderwijst, Hij wijst de weg. Zelfs in benauwdheid en verdrukking blijft Hij de Leraar die spreekt: “Dit is de weg, wandel daarin.”


De kern van deze overdenking

3. Het Evangelie begint niet bij de mens, maar bij God

De mens wil niet — dat is Jesaja 30:15. Maar God wil wél. Hij staat op, Hij verheft Zich, Hij handelt. Niet door zonde te negeren, maar door recht te doen in Christus.


4. Het kruis is Gods bewijs van genade

God laat de zonde niet ongestraft. Daarom zond Hij Zijn Zoon. In Jezus draagt God Zelf de straf die wij verdienen. Dat is het fundament van alle genade.


5. Benauwdheid en verdrukking zijn geen toeval

Ze zijn geen noodlot, geen pech. Ze zijn momenten waarin God de mens losweekt van zelfvertrouwen, zodat hij weer gaat roepen — en God kan antwoorden.


6. De vraag keert terug naar ons

Israël weende veel, maar riep niet altijd tot God. Hoe is het met ons? Herkennen wij in onze beproevingen de hand van God die roept, of zien we alleen maar toeval, geluk en pech?


In één krachtige zin

God zoekt de mens die niet wil, geeft genade aan wie roept, en gebruikt zelfs benauwdheid om ons terug te brengen tot de Weg: Jezus Christus.
