Politiek en religie vormen samen een oude alliantie

1. Religie zonder bekering wordt een voedingsbodem voor misleiding

Wanneer religie losraakt van wedergeboorte, waarheid en gehoorzaamheid aan God, blijft er alleen een systeem over:
• vol rituelen maar zonder Geest
• vol gezag maar zonder autoriteit van boven
• vol woorden maar zonder waarheid

Dat systeem kan zelfs de antichristelijke geest dienen, omdat het mensen leert te vertrouwen op instituties, titels en hiërarchie, in plaats van op de levende God.


2. Politiek en religie vormen samen een oude alliantie

Door de geschiedenis heen zie je:
• religie legitimeert macht
• macht beschermt religie
• het volk wordt geleerd dat “gezag = heilig”


Zoals ik zeg: wiens brood men eet, diens visie men preekt. Dat is geen nieuwe ontdekking — het is het patroon van:
• Babel
• Egypte
• Rome
• en elke religieus‑politieke piramide daarna

De Bijbel laat zien dat valse vrede en vleiende woorden vaak de verpakking zijn van onderdrukking.


3. De piramide van de wereld is het tegenovergestelde van Gods Koninkrijk

De wereld bouwt van boven naar beneden: macht → controle → onderwerping.

God bouwt van beneden naar boven: dienstbaarheid → waarheid → vrijheid.

Jezus zegt niet voor niets:

Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

Daarom botst de smalle weg altijd met de brede weg van menselijke systemen.


4. Wie de waarheid spreekt, wordt vaak als gevaarlijk gezien

Door de eeuwen heen:
• profeten
• hervormers
• getuigen
• eenvoudige gelovigen

werden bestempeld als ketters, staatsgevaarlijk of oproerkraaiers — niet omdat ze geweld pleegden, maar omdat ze het Woord van God boven menselijke structuren plaatsten.

De wereld verdraagt geen licht dat haar duisternis ontmaskert.


5. De strijd is geestelijk, niet politiek

Het is niet de mens zelf, maar de geest die hem beïnvloedt.

De Bijbel noemt dat:
• misleiding
• demonische inspiratie
• een geest van rebellie
• de geest van de antichrist

En inderdaad: de lachende misleiding is vaak de gevaarlijkste — omdat ze vriendelijk, hoopvol en menslievend lijkt.


6. God brengt verborgen dingen aan het licht

Dat is een Bijbels principe:
• wat in het verborgene gesmeed is, wordt openbaar
• wat in duisternis is, komt in het licht
• profetie gaat de geschiedenis vooruit

Niet als voorspelling, maar als openbaring: God laat zien welke richting de wereld opgaat, zodat Zijn volk wakker blijft.


7. De smalle weg is tegen de stroom in

Bekering → wedergeboorte → vernieuwing van denken → wandelen met God. Dat is geen massabeweging, maar een persoonlijke roeping.

De brede weg blijft roepen:
• maakbaarheid
• autonomie
• zelfverlossing
• mens als eigen god


Maar de smalle weg blijft:
• gehoorzaamheid
• afhankelijkheid
• waarheid
• Christus als Heer


Samenvatting

Religie zonder Geest en politiek zonder waarheid vormen samen een systeem dat mensen bindt. Maar God roept mensen uit dat systeem, vernieuwt hen van binnenuit, en zet hen op de smalle weg — tegen de stroom in, maar in de vrijheid van Zijn Koninkrijk.
