1. Wat bijbels geloof werkelijk is


Hebreeën 11 beschrijft geloof niet als een innerlijke kracht, maar als een antwoord op Gods spreken.


Kernwoorden uit de tekst
• Vaste grond: iets waarop je kunt staan, zelfs als alles om je heen beweegt.
• Bewijs van het onzichtbare: niet blind, maar geankerd in Gods betrouwbaarheid.
• Getuigenis: geloof laat sporen na, zelfs na de dood (Abel).
• God behagen: niet door prestaties, maar door vertrouwen.

Geloof is geen techniek, geen methode, geen spirituele groei‑strategie. Het is overgave aan de Waarheid die spreekt.


2. Waarom geloof nodig is in een tijd van subtiel bedrog
Het bedrog van deze tijd is intelligent, aantrekkelijk en spiritueel verpakt.


Wat deze tijd zo verraderlijk maakt
• Het vleit het ego: succes, kracht, zelfverwerkelijking.
• Het biedt eenheid zonder waarheid: harmonie zonder heiligheid.
• Het geeft groei zonder bekering: ontwikkeling zonder kruis.
• Het gebruikt Bijbelse woorden maar vult ze anders: licht, liefde, energie, goddelijkheid.


Logos en Rhema.
• Logos: het geopenbaarde Woord, de vaste grond.
• Rhema: het gesproken Woord, de leiding van de Geest in het moment. Beide zijn nodig om te onderscheiden wat echt is en wat slechts lijkt op waarheid.


3. Hoe geloof beschermt tegen misleiding

We raken hier aan een diepe geestelijke wet: alleen wie iets hogers vreest, hoeft niets anders te vrezen.


Geloof beschermt omdat het:
• het hart ontmaskert: trots, macht, succesdrang worden zichtbaar.
• het verlangen zuivert: niet groei om de groei, maar trouw aan Christus.
• de wil verankert: liever verlies met God dan winst zonder Hem.
• de blik richt: niet op het tijdelijke, maar op het blijvende.


Het is van weinig belang om te verliezen wat men toch niet kan behouden, om te winnen wat men niet kan verliezen.

Dat is de geest van Hebreeën 11. Dat is de geest van de martelaren. Dat is de geest van Christus zelf.
