4 mei Dodenherdenking WOII

PROFETIE gaat aan de geschiedenis vooraf.

Vaak zijn herdenkingen politiek bepaald en gaat het om andere zaken, die vaak met de valse vrede en de PR daarvan van doen hebben. En zien we achter de woorden de werkelijke geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Het zijn plechtigheden en dat kan ons geestelijk verblinden.


Wie dat geestelijk ziet vanuit de profetieën beseft dat gedenken nog altijd aan de Bijbel gekoppeld moet zijn om niet in een schijnvrede van religie en wereldpolitiek meegezogen te worden.


Gedenken in stilte kan ons veel dichter bij de waarheid brengen en ons het onderscheid doen zien tussen werkelijkheid en schijn, tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. We weten dat religie en politiek samen gaan in de eindtijd en ons wil binden aan een plan dat niet de Geest van God ademt, maar van de overste van deze wereld. En vele toespraken zijn dan ook niet op God gericht, maar op zijn tegenstander, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, maar met een mooie verpakking. En waarbij Gods Koninkrijk vervangen wordt door een anti goddelijk koninkrijk onder de antichrist. 

Ze hebben het vaak over vrede, vrede ... 

1 Thessalonicenzen 5:3
“Wanneer zij zeggen: Vrede en veiligheid, dan overvalt hen plotseling verderf, zoals de barensweeën een zwangere vrouw…”

Het gaat om schijn‑rust vlak vóór een plotselinge omslag.
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 1. “Vrede, vrede” is een vals gevoel van veiligheid

Het volk of de wereld roept: Alles is rustig, alles is onder controle. 

Maar het is zelfbedrog.
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 2. Plotselinge omslag

Zoals weeën onverwacht beginnen, zo komt het oordeel onontkoombaar.
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 3. Het sluit aan bij de profeten

Jeremia en Ezechiël waarschuwen voor dezelfde houding:


Jeremia 6:14
“Zij zeggen: Vrede, vrede! terwijl er geen vrede is.”


Ezechiël 13:10
“Zij zeggen: Vrede! terwijl er geen vrede is.”

Het gaat om leiders en profeten die de werkelijkheid vergoelijken.

Mensen roepen vrede,

maar de geestelijke werkelijkheid is onrust,

en de weeën (gebeurtenissen) komen steeds sneller.

De gelovigen worden opgeroepen wakker te blijven (1 Thess. 5:4–6).

“Vrede, vrede” in de Bijbel betekent:

een vals gevoel van veiligheid,

vlak vóór een plotselinge omslag,

zoals weeën die onverwacht beginnen,

en niemand kan het tegenhouden.


Maar over Zijn Vrede (Shalom) hoor je de mensen meestal niet en zeker niet bij herdenkingen waar we zgn., 'neutraal en politiek correct' zijn, maar ondertussen de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En hun eigen plannen promoten tussen de regels door. “Een goed verstaander heeft vaak maar een half woord nodig.” 


Waarom woelen de volkeren? (Psalm 2)
“Gods plan is niet te keren” is een zuiver Bijbels thema. 

De Schrift zegt het niet in precies die woorden, maar de gedachte komt op meerdere plaatsen heel duidelijk naar voren.


1. Gods besluiten kunnen niet worden tegengehouden


Jesaja 14:27
“De HEERE van de legermachten heeft het besloten; wie zal het dan tenietdoen? Zijn hand is uitgestrekt; wie zal die afwenden?”


Job 42:2
“Ik weet dat U alles vermag, en geen plan van U kan worden tegengehouden.” Dit is de meest directe uitspraak: geen mens, geen macht, geen vijand kan Gods plan stoppen.


2. Wat God begint, voltooit Hij

Filippenzen 1:6 
“Hij die in u een goed werk begonnen is, zal het voltooien…”


God laat Zijn werk niet halverwege vallen.

Zijn plan met Israël, met de gemeente, met de wereld — Hij brengt het tot het einde.


3. Gods plan loopt door ondanks tegenstand


Handelingen 5:38–39 (Gamaliël):
“Als dit werk uit God is, kunt u het niet vernietigen.”

Dit is bijna letterlijk: Gods werk is niet te keren.


4. Zelfs het kwaad kan Gods plan niet stoppen

Genesis 50:20
“U hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht.” Mensen kunnen tegenwerken, maar God weeft het in Zijn bedoeling.


5. Zijn verbond met Israël staat vast

Romeinen 11:29
“De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.”

God verandert Zijn plan niet.

Hij laat Zijn volk niet los.

Hij voltooit wat Hij beloofd heeft.


6. De profetische lijn: Zijn plan gaat door tot de voleinding

De weeën nemen toe (Matt. 24:8).

De bazuinen en schalen volgen elkaar sneller op.

De zevende bazuin roept het Koninkrijk uit (Openb. 11:15)

De Messias komt om te regeren.

Niets en niemand kan dat proces stoppen.

Gods plan is niet te keren.

Wat Hij besluit, voert Hij uit.

Geen mens, geen macht, geen vijand kan Zijn werk stoppen.

Hij voltooit wat Hij begint — in Israël, in de wereld, en in ons.


De tekenen der tijden 

Oorlogen en geruchten van oorlogen Yeshua zegt in Mattheüs 24 dat oorlogen zullen gebeuren, maar voegt er direct aan toe:
“Zie toe dat u niet verschrikt wordt… het is nog niet het einde.” 
Oorlogen zijn dus normaal in een gebroken wereld, maar worden in de eindtijd intensiever, globaler en meer verweven met andere tekenen.


2. Morele en geestelijke ontwrichting
• Liefde verkilt
• Onrecht neemt toe
• Waarheid wordt ingeruild voor narratieven
• Volkeren worden opgehitst door geestelijke machten (Openb. 16:14)

Dit sluit aan bij eerdere studies over de geest van wetteloosheid die al werkzaam is.


3. Schudden van volken en systemen Profeten als Haggai en Jesaja spreken over een tijd waarin God “de volken doet beven”. Dit zien we in:
• geopolitieke verschuivingen
• economische instabiliteit
• polarisatie tussen blokken (oost–west, noord–zuid)
• religieuze spanningen rond Jeruzalem


4. Israël als profetische klok Oorlogen rond Israël zijn nooit “gewoon geopolitiek”. Ze raken:
• Gods verbond
• de volken die zich verzamelen tegen Zijn plan (Zach. 12)
• de voorbereiding op de komst van de Messias


5. Natuur en kosmos als signaalgevers :
• de major lunar standstill
• zeldzame conjuncties
• seismische spanningen rond de Dode Zee


Deze vallen binnen het patroon van Genesis 1:14:
“Tot tekenen en tot gezette tijden (mo’edim).”


De oorlogen — hoe de Bijbel ze plaatst

1. Oorlogen als gevolg van menselijke hoogmoed (zonde)

Jakobus 4:1–2: begeerte, macht, eerzucht.


2. Oorlogen als geestelijke strijd die zichtbaar wordt

Openbaring 12 en Daniël 10 laten zien dat aardse conflicten schaduwen zijn van hemelse strijd.


3. Oorlogen als onderdeel van Gods oordeel over volken

Jesaja 13, Jeremia 25, Ezechiël 38–39.


4. Oorlogen als voorbereiding op de komst van de Messias

Niet één oorlog, maar een opeenstapeling:
• regionale conflicten
• coalities van volken
• uiteindelijk: de volken die optrekken tegen Jeruzalem (Zach. 14)


Hoe Yeshua het samenvat (Mattheüs 24)

Vier lagen van tekenen

1. Menselijke tekenen oorlogen, hongersnoden, epidemieën

2. Natuurlijke tekenen aardbevingen, kosmische verschijnselen

3. Geestelijke tekenen misleiding, valse messiassen, wetteloosheid

4. Evangelie-teken het goede nieuws dat alle volken bereikt


Belangrijk:

Yeshua zegt niet: “Kijk naar de oorlogen.” Hij zegt: “Kijk dat je niet misleid wordt.” De kern van de eindtijd is onderscheiding, niet sensatie.


Wat betekent dit voor nu?

1. Oorlogen zijn geen eindpunt, maar een signaal in een groter patroon. Ze passen in de “weeën” die dichter op elkaar komen.


2. De echte tekenen zijn geestelijk.
• misleiding
• wetteloosheid
• afvalligheid
• druk op Israël
• wereldwijde polarisatie


3. De roeping is waakzaamheid, niet angst.

Yeshua zegt: “Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en hef uw hoofd omhoog.”


4. De tijden worden bepaald door God, niet door de volken.

De oorlogen zijn ruis; de mo’edim zijn de klok.


GESCHIEDENIS

(Profetie gaat aan de geschiedenis vooraf!!)
“tussenoorlogse periode” en aanloop naar WOII (1918–1939)
• Russische Burgeroorlog – strijd tussen communisten (Roden) en tegenstanders (Witten). 
• Pools-Sovjetoorlog – grensconflict tussen Polen en Sovjet-Rusland. 
• Spaanse Burgeroorlog – fascisten vs. republikeinen; voorbode van WOII. 
• Japanse expansie in China (o.a. Tweede Chinees-Japanse Oorlog). 

Tweede Wereldoorlog (1939–1945)
• Tweede Wereldoorlog – wereldwijd conflict tussen de Asmogendheden en de Geallieerden; grootste oorlog in de geschiedenis. 

Koude Oorlog en dekolonisatie (1945–1991)

Geen directe oorlog tussen grootmachten, maar veel “proxy-oorlogen”:
• Koreaanse Oorlog – Noord vs. Zuid, met steun van VS en China. 
• Vietnamoorlog – communistisch Noord-Vietnam vs. Zuid-Vietnam en VS. 
• Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog – tegen Frankrijk. 
• Arabisch-Israëlische oorlogen – meerdere conflicten in het Midden-Oosten. 
• Sovjet-Afghaanse Oorlog – Sovjet-Unie vs. Afghaanse verzetsgroepen. 

Na de Koude Oorlog (1991–2010)
• Joegoslavische Oorlogen – uiteenvallen van Joegoslavië (Bosnië, Kroatië, Kosovo). 
• Golfoorlog – Irak valt Koeweit binnen; internationale coalitie grijpt in. 
• Irakoorlog – VS en bondgenoten vallen Irak binnen. 
• Oorlog in Afghanistan – na 9/11 tegen Taliban en terrorisme. 

Recente conflicten (2010–heden)
• Syrische Burgeroorlog – complex conflict met veel buitenlandse betrokkenheid. 
• Oorlog in Oekraïne (escalatie in 2022 met Russische invasie). 
• Jemenitische Burgeroorlog – humanitaire crisis. 
• Conflicten in Afrika (bijv. Sahel-regio, Ethiopië’s Tigray-oorlog). 
• Voortdurende spanningen en geweld rond Israël en Gaza (o.a. escalaties sinds 2023). 

Grote lijnen
• 1918–1945: instabiliteit → Tweede Wereldoorlog 
• 1945–1991: Koude Oorlog → indirecte conflicten 
• 1991–heden: regionale oorlogen, burgeroorlogen en terrorisme 
• heden: multipolaire wereld met geopolitieke spanningen


De weeën volgen elkaar steeds sneller op!

ja — de Bijbel gebruikt het beeld dat weeën elkaar steeds sneller opvolgen om aan te geven dat gebeurtenissen richting het einde in intensiteit en frequentie toenemen.


Waar komt dit beeld vandaan?

1. Jezus zelf gebruikt het beeld van weeën

In Mattheüs 24:6–8 zegt Hij dat oorlogen, hongersnoden en aardbevingen zullen komen, en dan:
“Al deze dingen zijn het begin van de weeën.”

Weeën beginnen licht en ver uit elkaar, maar worden steeds heviger en volgen elkaar sneller op.

Dat is precies het punt: de wereldgeschiedenis gaat niet zomaar door; er komt een versnelling.


2. Paulus gebruikt hetzelfde beeld

In 1 Thessalonicenzen 5:3: 
“Zoals barensweeën een zwangere vrouw overvallen…”

Het gaat om onontkoombare, toenemende druk.


3. Jesaja gebruikt het beeld van weeën voor Gods ingrijpen

Bijv. Jesaja 26:17–18:

Zoals een zwangere vrouw schreeuwt in haar weeën, zo roept Israël in nood — maar God zal uiteindelijk nieuw leven geven.


Wat betekent dit beeld geestelijk?
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 Toenemende intensiteit

Gebeurtenissen worden niet alleen zwaarder, maar ook sneller opeenvolgend.
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 Onomkeerbaar proces

Weeën stoppen niet halverwege; ze leiden naar een geboorte.

In Bijbelse taal: naar de komst van het Koninkrijk.
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 Niet bedoeld om angst te zaaien

Weeën zijn pijnlijk, maar ze wijzen op nieuw leven.

Voor gelovigen is het een teken van hoop, niet van paniek.
“De weeën volgen elkaar steeds sneller op” betekent in de Bijbel:

de wereld komt in een fase van versnelde gebeurtenissen,

de druk neemt toe, maar het doel is niet vernietiging — het is geboorte: Gods herstel.


vóór de zevende bazuin worden de gelovigen in Openbaring verzegeld, maar dat verzegelen gebeurt al vóór de bazuinen beginnen te klinken. De zevende bazuin is het moment waarop het Koningschap van God en het Lam wordt uitgeroepen.


1. Waar staat het verzegelen?

Het verzegelen van Gods dienaren staat in Openbaring 7:1–8.

144.000 uit Israël worden verzegeld op hun voorhoofd.

Daarna ziet Johannes een grote menigte uit alle volken die voor de troon staat (7:9).

Belangrijk: dit verzegelen gebeurt tussen het zesde en het zevende zegel, dus nog vóór de bazuinen beginnen.


2. Wanneer komen de bazuinen?

De bazuinen beginnen pas na het openen van het zevende zegel:

Openbaring 8:1–2: bij het zevende zegel krijgen de zeven engelen hun bazuinen.

Daarna klinken bazuin 1 t/m 6 (Openb. 8–9).

De zevende bazuin klinkt in Openbaring 11:15.


3. Wat gebeurt er bij de zevende bazuin?

Bij de zevende bazuin wordt uitgeroepen:
“Het koningschap over de wereld is van onze Heer en van Zijn Messias geworden.” (Openb. 11:15)

Het is geen moment van verzegeling, maar van openlijke heerschappij.


4. Wat betekent het verzegeld zijn?

In de Bijbel betekent verzegeling:

Eigendom van God (2 Tim. 2:19)

Bescherming in oordeel (Ezech. 9)

Behoort tot Christus (Ef. 1:13; 4:30)

In Openbaring is het verzegelen een teken van bescherming vóór de oordelen van de bazuinen losbarsten.


5. Hoe past dit in de lijn van weeën?

De zegels zijn de eerste weeën.

De bazuinen zijn zwaardere weeën.

De schalen zijn de laatste, snelle weeën.


Het verzegelen gebeurt vóór de intensivering — net zoals een vroedvrouw eerst zorgt dat alles klaarstaat vóór de weeën elkaar snel gaan opvolgen.


De gelovigen worden verzegeld vóór de bazuinen beginnen.

De zevende bazuin is niet het verzegelen, maar de aankondiging van Gods Koningschap.

Het verzegelen is Gods bescherming vóór de oordelen toenemen.
