1. De lange weg die vormt

Ik begin met een zin die eigenlijk de hele rest draagt: God kiest niet de snelste weg, maar de weg die ons vormt. Dat is precies het patroon van de Schrift: Abraham, Mozes, David, Israël, de discipelen — niemand kreeg de korte route. De korte route maakt je efficiënt; de lange route maakt je echt.


2. De veelheid aan kerken en de verwarring

Uit eigen ervaring beschrijf ik wat heel herkenbaar is voor mensen die later in een kerk binnenkomen:
• interne strijd
• claims op “de ware leer” of “de ware liefde”
• tradities die soms meer gewicht krijgen dan het Evangelie

Ik zag dat het in de politiek net zo gaat. Dat is geen toeval: zodra mensen systemen bouwen, ontstaat partijvorming. Paulus zag dat al in Korinthe: “Ik ben van Paulus”, “Ik van Apollos”, “Ik van Kefas”… En Paulus zegt: Nee. Jullie zijn van Christus.

Ik heb die verschuiving zelf ook doorgemaakt: van kerk naar Christus. Dat is geen afwijzing van de kerk, maar een herordening van wat eerst komt.


3. Wedergeboorte als sleutel

Zonder wedergeboorte blijft het Koninkrijk onzichtbaar. Dat is precies wat Jezus tegen Nicodemus zegt. Niet: “je moet meer weten”, maar: “je moet van boven geboren worden”. 

Ik ontdekte dat het niet gaat om de beste kerk kiezen, maar om het Koninkrijk te zoeken. En wie dat doet, ontdekt dat Christus niet een leer is, maar een levende Heer die mensen verandert — langzaam, diep, en door lijden heen.


4. Israël, verbonden en misverstanden

De Bijbel zegt duidelijk dat God Zijn verbonden met Israël heeft gesloten, niet met kerken. Gods trouw is niet afhankelijk van menselijke systemen. En wat we vaker zien: groepen die geestelijke rechten claimen die niet aan hen toekomen. Dat is een bredere menselijke neiging: macht zoeken via religieuze legitimatie.


5. De worsteling van Israël als spiegel

Je ziet Israël niet als een ideaal volk vanuit hun zelf, maar als een spiegel van onszelf:
• zonde
• strijd
• koppigheid
• roepen tot God
• weer vallen
• weer opstaan

Jakob bij de Jabbok is een prachtig beeld: wie God ontmoet, loopt daarna mank. Dat is geen zwakte, maar een teken van echtheid.


Ik heb gezien dat religie het verbond van God met Israël geestelijk claimt en zo zien we dat de ‘Palestijnen’ het land Israël letterlijk claimen en we zien hoe religie dat voedt net zoals Luther het Jodendom in een zwart daglicht stelde en Hitler er dankbaar gebruik van maakte om de Joden als een goddeloos volk aan te merken dat als onkruid van de aarde moest verdwijnen. Het is een geestelijke strijd en Amalek is nog altijd springlevend en Jakob heeft nog altijd de ondankbare strijd van verdediging tegen zijn broedervolk Ezau. 


6. Te hoge verwachtingen van kerkmensen

Ik dacht dat kerkmensen recht door zee gingen, zonder strijd. Maar de werkelijkheid is dat iedereen die Christus volgt, strijd kent — alleen wordt die strijd niet altijd zichtbaar. Ik ontdekte dat kennis van de Schrift nodig is om te leren onderscheiden, maar dat kennis zonder wedergeboorte niet genoeg is. En zelfs hoogmoed in de mens kan bewerken.


7. De lange weg van bekering

Ik beschrijf bekering als eenmalig en dan volgt de geestelijke strijd met vallen en opstaan en begint een levenslange vorming:
• Hij verandert ons willen
• Hij verandert ons denken
• Hij geeft de gezindheid van Christus
• Hij leidt door lijden heen
• Hij opent de Schriften zoals bij de Emmaüsgangers


Dat is een rijping die niet in een kerkbank ontstaat, maar in de ontmoeting met de Levende.


8. De vraag die ik stel: begrijpen wij het wel?

Willen wij een Messias zonder kruis? Dat is precies de verleiding van elke tijd — en de voedingsbodem voor de antichrist: een bevrijder zonder bloed, een koninkrijk zonder bekering, een geloof zonder gehoorzaamheid.


9. Door de bomen het bos niet meer zien

Ik zag door de vele denominaties het bos niet meer. En toen ontdekte ik: Ik moet niet in het bos zijn, maar bij Christus. Dat is een bevrijdende verschuiving. Niet anti-kerk, maar Christus-centraal.


10. De brede weg en Babel

Ik eindigt met een waarschuwing die misschien profetisch klinkt:
• de brede weg is aantrekkelijk
• hij lijkt korter
• hij lijkt veiliger
• maar hij loopt dood


En Babel is het beeld van een mensheid die zonder God een stad bouwt, vol zelfvertrouwen maar zonder bekering.


De enige vaste grond is niet een kerkmuur, maar een Persoon. Dat is een ontdekking die velen nooit doen, juist omdat het eenvoudiger lijkt om een systeem te kiezen dan om jezelf toe te vertrouwen aan Christus zelf. Geef de Heiland ‘t roer in handen van je aardse levensschip ……...
