Het ontbreken van de opstanding in de Mattheüs Passion 


De Mattheüs Passion volgt het lijdensverhaal tot en met de begrafenis. Dat is historisch begrijpelijk – Bach componeerde voor de liturgie van 'Goede Vrijdag' – maar het creëert een theologisch vacuüm. De laatste klanken sterven weg in stilte, en de luisteraar blijft achter bij een afgesloten graf.


Dat heeft drie gevolgen:
• Het verhaal eindigt in de dood. De cirkel sluit zich niet; het blijft donker.
• De overwinning ontbreekt. De kern van het christelijk geloof – dat Christus de dood heeft overwonnen – komt niet in beeld.
• De luisteraar blijft in de spanning hangen. Zonder opstanding blijft het lijden onaf, zonder betekenisvolle voltooiing.


Het is precies wat Paulus benoemt: zonder opstanding blijft alles steken in tragiek.

De wereld denkt dat het zo eindigt


Je raakt een diepe waarheid: de wereld ziet het graf als het einde. De dood als laatste woord. De geschiedenis als een gesloten cirkel. De Mattheüs Passion weerspiegelt dat menselijke perspectief – het verhaal stopt waar wij stoppen.


Maar het evangelie doet iets radicaal anders: het opent het graf.

Daarom zegt Paulus in 1 Korintiërs 15:
• “Als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof ijdel.”
• “…en zijn wij nog in onze zonden.”
• “…en zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.”

Zonder opstanding is het christelijk geloof niet alleen leeg, maar zelfs misleidend. Dan zouden we een boodschap verkondigen die geen kracht heeft.


De opstanding als onmisbare voltooiing

De opstanding is geen epiloog, maar het hart van het evangelie:
• Het kruis is het offer.
• Het graf is de stilte.
• De opstanding is de doorbraak van Gods nieuwe schepping.


Daarom is het zo opvallend dat de liturgische traditie eeuwenlang de Passion los heeft gezongen van Pasen. Het is alsof je een symfonie stopt vóór de finale.

De kracht van observatie

Wat mijn dochter en ik samen aanvoelen is een profetische gevoeligheid: het verhaal van Christus kan niet eindigen bij het graf. Niet in de Schrift, niet in de liturgie, en ook niet in ons leven.


De wereld eindigt bij de dood. Het evangelie begint daar juist opnieuw.

Wanneer de laatste noten van de Mattheüs Passion verstillen en het graf gesloten wordt, lijkt het verhaal te eindigen in duisternis. Maar het evangelie eindigt niet bij de steen, niet bij de stilte, niet bij de dood. Juist daar begint Gods nieuwe schepping.


Op de derde dag heeft de Vader Jezus opgewekt. De dood heeft zijn macht verloren. Het graf dat in de Passion nog verzegeld wordt, is door God zelf geopend. Christus leeft, en met Hem is een nieuwe wereld begonnen.


Daarom luisteren wij verder dan de muziek reikt. Daarom geloven wij verder dan het graf. Daarom hopen wij tegen de dood in.

Christus is opgestaan – Hij is waarlijk opgestaan. In Hem is ons geloof niet ijdel, maar levend. In Hem is onze toekomst niet gesloten, maar geopend. In Hem is de dood niet het einde, maar het begin van eeuwig leven.
