Een ernstige meditatie op Purim


Een ernstige meditatie op Purim, het boek Esther en de geestelijke lessen die ik daarin zie voor onze tijd. 


Ik leg een verband tussen:
• Het Purimfeest als herinnering aan redding uit een dreigende genocide.
• De rol van Haman, die misbruik maakte van zijn positie en de koning wetten liet ondertekenen zonder dat deze de gevolgen besefte.
• De kwetsbaarheid van het Joodse volk, toen én nu.
• Het blijvende Bijbelse thema dat vertrouwen op menselijke machthebbers onbetrouwbaar is, maar dat God verborgen aanwezig blijft en Zijn plannen uitvoert.


Wat ik benadruk uit het boek Esther
• De koning tekent wetten zonder inzicht, omdat hij vertrouwt op Haman.
• Haman gebruikt zijn macht om het Joodse volk te vernietigen.
• Esther en Mordechai worden door God gebruikt om het complot te ontmaskeren.
• God lijkt afwezig, maar werkt achter de schermen.
• Purim herinnert aan redding, maar ook aan waakzaamheid.


De toepassing die ik maak naar onze tijd

Ik zie parallellen tussen:
• Haman toen en “Hamannen” nu: leiders of bewegingen die vijandig staan tegenover Israël of Joden.
• Wetten die in het geheim worden voorbereid en de kwetsbaarheid van gelovigen in een wereld die steeds goddelozer blijkt.
• Een wereldorde waarin geen ruimte overblijft voor Joden, christenen of Gods Tora.
• De roeping om te waken en te bidden, omdat de strijd nog niet voorbij is.
• De verwachting van Christus, die uiteindelijk recht zal doen en het kwaad zal oordelen.


De geestelijke boodschap 
• Vertrouw niet op koningen, ministers of systemen, maar op God.
• God brengt verborgen plannen aan het licht, ook als Hij stil lijkt.
• Israël en gelovigen leven in een wereld die hen ten diepste niet gunstig gezind is. (een schijn)
• Vasten, bidden en waakzaam blijven horen bij de tijd vóór de komst van de Messias.
• Purim is een feest van redding, maar ook een herinnering aan de ernst van de strijd.


Het boek Esther laat inderdaad zien hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn onder machthebbers die verkeerde motieven hebben. Tegelijk laat het zien dat God zelfs in een seculiere, vijandige omgeving Zijn volk niet loslaat. 


Jezus zegt: Let op de tekenen van de tijd en aan de vrucht herkent men de boom.


Dat satan zich voor kan doen als een engel van het licht mag ons bekend zijn en dat hij met vleierij komt evenzo. Maar de antichrist (satan in het vlees) grijpt de macht net zoals Haman dat in gedachten had en het Joodse volk wilde uitroeien. 

“Mijn discipelen vasten zolang de Bruidegom afwezig is, maar wanneer Hij komt zal het feest zijn” – verwijst naar de woorden van Jezus in de evangeliën (o.a. Matteüs 9:14–15, Marcus 2:18–20, Lucas 5:33–35).
 

Het is een diepe, symbolische uitspraak waarin Jezus Zijn eigen aanwezigheid vergelijkt met die van een Bruidegom en Zijn volgelingen met bruiloftsgasten.


Wat Jezus bedoelt met de Bruidegom

In de Joodse traditie is de Bruidegom een beeld van:
• God die Zijn volk opzoekt,
• verbond en trouw,
• liefde en nabijheid.


Wanneer Jezus zichzelf de Bruidegom noemt, zegt Hij daarmee dat:
• God zelf in Hem aanwezig is,
• Zijn komst een tijd van vreugde is,
• Zijn discipelen niet hoeven te vasten zolang Hij bij hen is.


Waarom vasten als de Bruidegom weg is?

Jezus zegt dat er een tijd komt dat de Bruidegom weggenomen zal worden. Dat verwijst naar:
• Zijn lijden en dood,
• Zijn hemelvaart,
• De periode waarin Zijn Gemeente leeft in verwachting van Zijn terugkomst.


In die tijd – onze tijd – is vasten een teken van:
• verlangen naar Zijn aanwezigheid,
• verdriet over het kwaad in de wereld,
• afhankelijkheid van God,
• waakzaamheid en gebed.


Waarom feest als Hij terugkomt?

De terugkomst van Christus wordt in de Bijbel beschreven als:
• de bruiloft van het Lam (Openbaring 19:7–9),
• een tijd van volkomen vreugde,
• het einde van lijden, onrecht en dood,
• de vervulling van alle beloften.


Dan is vasten niet meer nodig, want:
• de Bruidegom is weer bij Zijn bruid,
• de strijd is voorbij,
• het Koninkrijk is zichtbaar geworden.


Ik verbind deze woorden van Jezus met:
• de tijd van strijd en bedreiging waarin Israël en gelovigen leven,
• het wachten op Gods ingrijpen,
• het besef dat God soms verborgen lijkt maar toch regeert,
• de verwachting van Christus die uiteindelijk recht zal doen.


Dat past precies bij de spanning die Jezus zelf beschrijft:
• nu is de tijd van vasten, waakzaamheid en gebed,
• straks komt de tijd van feest, wanneer de Bruidegom terugkeert.


Het is een krachtige gedachte: we leven tussen Purim (redding in verborgenheid) en de bruiloft van het Lam (redding in volheid).
