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Ki Tavo Tora 

 

Deuteronomium 26:1–29:9 – Samenvatting 

Hoofdstuk 26 – Gaven en Verbondenheid 

 Eerstelingen en tienden: Het volk moet het eerste deel van de oogst aan God geven als 

dank voor het beloofde land. 

 Belijdenis van bevrijding: Ze herdenken hoe God hen uit Egypte heeft bevrijd. 

 Zegen over het land: Na het geven van tienden voor Levieten, vreemdelingen, weduwen en 

wezen, vragen ze God om zegen. 

 Slotoproep: Mozes roept op tot gehoorzaamheid aan Gods wetten met hart en ziel. 

Hoofdstuk 27 – Herinnering en Waarschuwing 

 Stenen met de wet: Bij binnenkomst in Kanaän moeten ze stenen oprichten met de wet erop 

geschreven. 

 Altaar bouwen: Een altaar van onbehouwen stenen voor offers aan God. 

 Vervloekingen: De Levieten roepen vervloekingen uit over wie Gods geboden overtreedt 

(zoals afgoderij, onrecht, incest, etc.). 

Hoofdstuk 28 – Zegeningen en Vervloekingen 

 Zegen bij gehoorzaamheid: Welvaart, overwinning, vruchtbaarheid, en bescherming. 

 Vervloeking bij ongehoorzaamheid: Rampen, ziekte, mislukking, ballingschap, en angst. 

 Indringende waarschuwing: Een lange en gedetailleerde opsomming van wat er gebeurt 

als Israël God verlaat. 

Hoofdstuk 29:1–9 – Verbond in Moab 

 Herinnering aan Gods daden: Mozes herinnert het volk aan de wonderen in Egypte en de 

woestijn. 

 Oproep tot trouw: Ondanks alles heeft God hen geleid; nu moeten ze het verbond 

vernieuwen en gehoorzaam blijven. 
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Ki Tavo haftara 

 

Jesaja 60 – De Heerlijkheid van Sion 

Dit hoofdstuk is een profetische en poëtische beschrijving van de toekomst van Jeruzalem (Sion), 

waarin het wordt voorgesteld als een stralende stad die het centrum van Gods glorie en zegen zal 

zijn. 

Vers 1–3: Licht in de duisternis 

 “Sta op, schitter, je licht is gekomen!” – God roept Sion op om te stralen omdat Zijn 

heerlijkheid over haar is opgegaan. 

 Terwijl de wereld in duisternis verkeert, zal Sion een bron van licht zijn voor de volken. 

Vers 4–9: Volken komen naar Sion 

 Mensen van over de hele wereld zullen naar Jeruzalem komen, inclusief zonen en dochters 

van ver. 

 Rijkdommen van andere landen (zoals goud en wierook) zullen worden gebracht als 

eerbetoon aan God. 

 Schepen uit verre landen brengen mensen en goederen terug naar Sion. 

Vers 10–14: Herstel en eer 

 Vreemdelingen zullen helpen bij het herbouwen van de muren van Jeruzalem. 

 Koningen zullen Sion dienen. 

 De stad, ooit veracht, zal nu geëerd worden als “Stad van de HEER”. 

Vers 15–18: Eeuwige roem en vrede 

 Sion zal niet langer verlaten zijn, maar een bron van vreugde voor generaties. 

 God zal vrede en gerechtigheid instellen als wachters van de stad. 

 Geweld en verwoesting zullen verdwijnen. 

 Vers 19–22: God als eeuwig licht 

De zon en maan zijn niet langer nodig, want God zelf is het eeuwige licht. 

Het volk zal rechtvaardig zijn en het land voor altijd bezitten. 

Zelfs de kleinste zal groot worden, want God zal dit op Zijn tijd doen. 

Een prachtig visioen van hoop, herstel en goddelijke glorie 
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Ki Tavo NT 

 

Lukas 24:44–53 – Jezus’ laatste woorden en hemelvaart 

Dit gedeelte vormt het slot van het evangelie van Lukas en beschrijft Jezus’ laatste ontmoeting met 

zijn leerlingen vóór zijn hemelvaart. 

Vers 44–47: Vervulling van de Schrift 

 Jezus herinnert zijn leerlingen eraan dat alles wat over Hem geschreven stond in de Wet van 

Mozes, de Profeten en de Psalmen vervuld moest worden. 

 Hij opent hun verstand zodat ze de Schriften kunnen begrijpen. 

 Jezus legt uit dat de Messias moest lijden, sterven en opstaan op de derde dag. 

 De boodschap van bekering en vergeving van zonden moet vanaf Jeruzalem aan alle 

volken worden verkondigd. 

Vers 48–49: Belofte van de Heilige Geest 

 Jezus noemt zijn leerlingen getuigen van deze dingen. 

 Hij belooft hen de kracht van de Heilige Geest, maar ze moeten in Jeruzalem blijven tot 

die komt. 

Vers 50–53: Hemelvaart en aanbidding 

 Jezus leidt hen naar Betanië, heft zijn handen op en zegent hen. 

 Terwijl Hij hen zegent, wordt Hij opgenomen in de hemel. 

 De leerlingen keren vol vreugde terug naar Jeruzalem en blijven God aanbidden in de 

tempel. 

Een prachtig en hoopvol einde van het evangelie, waarin Jezus zijn missie voltooit en zijn 

leerlingen voorbereidt op hun taak in de wereld.  

 

 

 


