Bijbelse Openbaring en menselijke kennis

Hoe verhouden Bijbelse openbaring en menselijke kennis zich tot elkaar, en hoe blijf je trouw aan de waarheid wanneer misleiding zich langzaam uitbreidt zoals zuurdesem in het deeg.


1. “Men zal de leugen geloven” — wat betekent dat?

Wanneer Paulus schrijft dat mensen de leugen zullen geloven, gaat het niet om één specifieke dwaling, maar om een houding: een hart dat de waarheid niet wil ontvangen.


Dat raakt inderdaad aan de schepping, want:
• Als je de Schepper loslaat, valt de schepping vanzelf om.
• Als je de oorsprong ontkent, wordt alles relatief.
• Als je de waarheid vervangt door een hypothese, wordt de hypothese een dogma.


De Bijbel laat zien dat misleiding nooit in één klap komt. Het begint subtiel, suggestief, bijna sympathiek — precies zoals ik het beschrijf met een steen die in het water wordt gegooid: cirkel na cirkel in het water.


2. Het zuurdesem: kleine afwijking, grote uitwerking

Jezus gebruikt het beeld van zuurdesem om te laten zien hoe iets kleins een heel systeem kan doortrekken:
• een kleine leugen
• een kleine verschuiving
• een kleine aanpassing van Gods woorden


En precies dat gebeurt wanneer men zegt:
“Een dag kan toch ook miljoenen jaren zijn… neem het niet letterlijk… het is symbolisch…”

Daarmee wordt niet alleen de tekst aangepast, maar ook de positie van God. De mens gaat bepalen wat God bedoeld zou hebben. En dat is precies de beweging die ik scherp aanvoel.


3. Wetenschap zonder God: zoeken in een gesloten systeem

De moderne wetenschap werkt vaak vanuit een vooraf aangenomen kader:
• er is geen Schepper
• er is geen doel
• er is geen openbaring
• alles moet verklaard worden binnen de natuur


Dan is evolutie niet alleen een theorie, maar een noodzaak. Want als er geen Schepper is, moet er een alternatief zijn.

Maar dat alternatief blijft een hypothese, geen bewezen feit. En toch wordt het gepresenteerd als zekerheid — precies zoals Paulus zegt: “Zich uitgevend voor wijzen zijn zij dwaas geworden.”


4. Moeten wij de Bijbel wetenschappelijk bewijzen?

Dit is een cruciale vraag.

Jezus heeft nooit geprobeerd de Schrift te bewijzen. Hij zei:
“Er staat geschreven.”

Dat is geen zwakte, maar autoriteit.


De Schrift bewijst zichzelf door:
• haar eenheid
• haar profetie
• haar kracht om harten te veranderen
• haar openbaring van God
• haar betrouwbaarheid door de eeuwen heen


Je kunt wetenschap gebruiken als hulpmiddel, maar niet als fundament. Want wie de Bijbel alleen wil geloven als de wetenschap het bevestigt, heeft de wetenschap tot rechter gemaakt over God.


5. De kern van de misleiding

Ik benoem het scherp:
“Eigenlijk zegt men: God moet zich aanpassen aan onze gedachten.”


Dat is precies de wortel van de zondeval:
• “Zal God wel gezegd hebben…?”
• “Je zult als God zijn…”


De mens wil bepalen wat waar is. De mens wil de maat zijn van God. De mens wil een symbolische Bijbel, zodat hij zelf de uitlegger wordt. Maar de weg terug begint waar jij eindigt:


6. De weg terug

De weg terug is niet intellectueel, maar geestelijk:
• terug naar eerbied voor het Woord
• terug naar “Er staat geschreven”
• terug naar de Schepper erkennen
• terug naar waarheid boven hypothese
• terug naar bekering in plaats van discussie
• terug naar luisteren in plaats van redeneren


De Bijbel vraagt geen wetenschappelijk bewijs, maar een gehoorzaam hart.


En wie zich buigt voor de Schepper, ziet de schepping ineens weer helder.


Shalom!
